
Orde van dienst voor zondag 10 maart 2024 
 
Vijf broden en twee vissen 
‘Houd je hand op!’ 
 
 
Dienst van voorbereiding 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied:  Lied 122: 1, 3   
 
Bemoediging 
V:  Van God is de aarde, 
A:  de wereld en al zijn bewoners. 
V:  Zie, hoe goed en kostbaar is het 
A:  als mensen in eendracht samen leven.  
V:  Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  
A:  Gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 
V:  Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen, 
A:  zouden de stenen gaan roepen.  
V:  Heer, open Gij onze lippen, 
A:  En onze mond zal uw lof verkondigen. 
 
Groet 
 Genade en vrede zij U  
 van God de Vader  
 en van Jezus Christus onze Heer 
 

N.A.V  Schikking. 

Jeremia 29:11. ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ 

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden 

opgeroepen om ons te verheugen. De bol is nog groener geworden, er is hoop.  

Bloem  

als gevouwen handen.  

Biddend  

om het Vredesteken  

uit de hemel. 

 
Inkeer 
V:  Keer ons om, God en schenk ons leven. 
A:  Dat wij, mensen, ons in U verheugen.  
V:  Schep in ons een rein hart, o God,  
A:  en vernieuw onze geest en ons gemoed. 
V:  Wek in ons opnieuw de vreugde om uw hulp, 
A:  en voed ons met uw Geest van vrijheid. 
 
Kyriëlied: Lied  561 
 
Dienst van schrift en uitleg 



Gebed 
 
Lezing:  Efeziërs 2: 4-10 NBV21  
 
Lied:  EL 377: 1, 3 
 
 
 
 

 
 

3. U wil ik zoeken, U mij geven;  
 bij U slechts vind ik lafenis.  
 In U alleen heb ik het leven  
 en niet in 't geen van de aarde is.  
 Bij U is rust, bij U verblijden;  
 U, Heer, U wil mijn hart zich wijden. 
 
Lezing:  Johannes  6: 4-15 NBV21 
 
Lied:  Lied 383 
 
Overdenking 

 



 
Zingen:  Gedenken wij dankbaar (Tussentijds 157, mel Gez 414 LvdK) 
 
 
Gedenken wij dankbaar de daden des heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt. 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
Van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden met 4x gezongen bede (vooraf even zingen?) 

 
 
Inzameling van de gaven  
 
Lied: Lied 653: 1, 2, 7 
 
Wegzending en zegen 


